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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 4 mei 2024
U kunt tot en met donderdag 2 mei kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   

 

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 14 april 10.30 uur, Ds. E.A. van Halsema
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Steun in de rug
__________________________________________________________

Bij de voorbereiding van een kerkdienst blader ik altijd door het Nieuwe
Liedboek. In de rijkdom van het boek ontdek ik vaak een lied dat mij
verrast. Ik lees de tekst elke keren en via liedboek-online kan je de
melodie van het lied vinden.
 
Zo staat tussen alle bekende liederen het lied “Steun in de rug” (785). De
tekst is geschreven door Karel Eykman. Opvallend, de muziek van het lied
is niet te vergelijken met de melodieën van de psalmen of gezangen. Het
klinkt blues-achtig. Niet alleen de melodie maar ook de tekst is pakkend.
Het lied bezingt radeloosheid, verloren en uitzichtloosheid. Het is een
treurige sfeer waarin de persoon van het lied zich bevindt. Anders is het
refrein van het lied,
“En juist dan onverwacht
wat je niet had gedacht
vind jij je weg terug.
Zijn hand is een steun in de rug.”
 
In deze tijd “na Pasen” doet het lied mij denken aan het verhaal van de
mannen onderweg naar Emmaüs. Vanuit Jeruzalem naar Emmaüs zijn ze
radeloos door wat zij hebben meegemaakt. De gebeurtenissen van de
afgelopen dagen hebben hun wereld volledig op z’n kop gezet. Dan sluit
een derde zich bij hen aan een loopt mee - samen onderweg. De twee
herkennen hem niet. Uitzichtloosheid heeft de twee in zijn macht. Zij zijn
de weg kwijt, zij zijn hun levensdoel kwijt. “Samen onderweg” vertelt
Jezus de twee over wat er in de Schriften staat. Hij wil ze moed en lef
geven. Verloren luisteren ze wel maar de woorden dringen nog niet tot
hen door.



 
Aan tafel in Emmaüs eten de drie samen. Jezus neemt het brood. Hij
spreekt de zegenbede uit, breekt het brood, geeft het hun en dan -
onverwacht - is er een moment van herkenning. Hun ogen worden
geopend en zij zien. Terstond staan zij op om naar Jeruzalem terug te
gaan om over de gebeurtenis te vertellen.
 
De ommekeer hoor ik terug in het het lied. Die ommekeer die we soms in
ons eigen leven ook herkennen. In een sfeer van uitzichtloosheid of “de
weg kwijt zijn” weten we ons vaak geen raad. En dan - onverwacht - vind
je de weg terug. En zijn hand is een steun in de rug.
 
Jils Amesz
 
bij de diensten,
 
21 april ICAD-dienst in de Ontmoetingskerk.
Het thema van de dienst is “zijn er goede herders” (Johannes 10, 11-16).
Ooit dichtte Karel Eykman het lied,
“Was ik een schaap, was Hij mijn herder,
was ik een schaap, Hij bracht mij verder
naar 't frisse gras en even later
waar water was, fris helder water
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je drinken kon zo van de bron.” (Lied 23d)

Diaconale informatie
__________________________________________________________

 

Terugblik Paasontbijt
Vroeg in de ochtend op Paasmorgen waren zo rond 08.00 uur
vrijwilligers al druk in de weer om alles gereed te maken voor het
traditionele paasontbijt. Vanwege het ingaan van de zomertijd
zaterdag op zondag leek het extra vroeg. Rond 09.00 uur kwamen de
deelnemers binnen en genoten we met elkaar van het gereedstaande
buffet. Met dank aan de vrijwilligers die meehielpen om ook dit jaar
het paasontbijt te doen slagen.
 
Samen Eten 16 april
Dinsdag 16 april worden de tafels weer feestelijk gedekt om
deelnemers te ontvangen, voor een heerlijk samengesteld menu. Aan
tafel is er alle ruimte voor een gesprek met tafelgenoten, onder het
genot van een lekker drankje. Samen eten is een goed moment voor
ontmoeting zeker bij het nuttigen van een lekkere maaltijd. Wij eten
om 18.00 uur en de kosten zijn 6,50 euro, wel graag even
aanmelden zodat wij voldoende kunnen inkopen.

Telefonisch 06-22432707 of per email
diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.
 
Liturgische kleuren WIT
In de Stille Week voor Paasochtend veranderen de kleuren van de
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liturgische kleden van paars naar wit.

Wit
De kleur van het licht, van feest en lofzang. Wordt gebruikt met
Kerst, Pasen, in rouwdiensten en de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Dan dragen de voorgangers dus ook de witte stola. Hoe mooi is
dat. Op de witte kleden zie je een vaak voorkomend kruis in een
cirkel als symbool van de Eeuwigheid. De korenaren zijn het symbool
van Christus, het brood des levens en het laatste avondmaal.

 
 
Bloemenbusje
Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken,
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v.
bloemenbusje is het meest duidelijk!

 
De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk
 
 
Het programma voor april:
 
Dinsdag     23 april start 12.30 uur met lunch – Presentatie:
“Naoorlogse verhalen 2e Wereldoorlog” door Frans Voskamp
 
Woensdag 08 mei start 14.00 uur zonder lunch - Pubquiz
 
Deelname is gratis wel graag even aanmelden:

telefonisch 06-22432707 of per email
diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.
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Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

 

Van harte welkom: Nieuwe Liefde Viering in Open Hof
___________________________________________________________

 

Kom je zondag 21 april om 19.00 uur ook
naar Open Hof Ommoord? We houden die
avond een Nieuwe Liefde Viering. Hierin
staan liedteksten van Huub Oosterhuis
centraal. Het thema deze avond is
kunstmatige intelligentie. Kunnen wij nog
onderscheid maken tussen echt en
kunstmatig? Wat maakt een mens een
mens? Samen met dominee Fulco Timmers

proberen we hier een antwoord op te krijgen. Koor Hemelsbreed zal
o.a. het oratorium Uitgeleid ten gehore brengen. Dit is het laatste
oratorium van Oosterhuis, op muziek van Tom Löwenthal. Trio
LaraLindeFleur en Martin Geertsma zijn de solisten en enkele musici
van de Amsterdamse Ekklesia zorgen voor de begeleiding. En
natuurlijk is er ruimte voor samenzang. Van harte uitgenodigd om
deze mooie avond bij te wonen!

 

Ontmoetingsmiddag Open Hof

 

Ontmoetingsmiddag zondag 21 april 2024 in Open Hof,
Hesseplaats 441 in Rotterdam-Ommoord.

Deze middag zal
Kunsthistoricus
Hans van Rossum
vertellen over
“Sicilië en haar bewoners
door de eeuwen heen “ 



 

Culturele Koffie Ochtend Vrijdag 3 mei 2024
 
De voedseldropping in Terbregge

Op vrijdag 3 mei 2024 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele
Koffie Ochtend gehouden met als spreker Tom Janse, die een
presentatie zal houden over Operatie Manna, de voedseldropping aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog boven Terbregge.

Eind april 1945 vlogen vliegtuigen af en aan en dropten blikken en
zakken met voedsel, zoals blikken cornedbeef, chocolade, margarine,
biscuits en meel onder andere op het droppingterrein in Terbregge.
Dat terrein bevond zich op de plek waar nu de wijk Nieuw-Terbregge
ligt, het gebied begrensd door de Terbregseweg, de spoorlijn en de
Rotte.

Tom Janse, lid van de historische commissie Terbregge zal aan de
hand van teksten, fotomateriaal en film uiteenzetten, wat er
voorafging aan deze dropping, wat de redenen waren dat West
Nederland een hongerwinter beleefde en waarom actie moest
worden ondernomen om de ergste nood te lenigen.
Aan de hand van getuigenissen van mensen die deze dropping
hebben meegemaakt, zal de grote betekenis duidelijk worden
van deze operatie Manna.

U bent van harte welkom!
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter
bestrijding van de kosten.
 
Tijd:                             Vrijdag 3 mei 2024 van 10:00 - 12:00 uur
                                    (inloop vanaf 9:30 uur) 
Plaats:                         Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp:                 Operatie Manna, de voedseldropping
                                    in Terbregge
 
 
Komende onderwerpen:                   
7 juni                           Barbara Moerman over symboliek en nut
                                   van de Middeleeuwse tuinen

5 juli                            prof. Harry Geerlings over de Rotterdamse   
                                   haven, de havenbaronnen en over van         
                                   Beuningen

2 augustus                   Ton Spamer met de lezing: “Rotterdam,
                                   Van schoonheid en hartzeer” 1935 - 1955
 
 
namens de commissie
Marijke Kwant



 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr 6 deadline kopij: 2 mei, verschijnt 4 mei
Nr 7 deadline kopij: 23 mei, verschijnt 25 mei
Nr 8 deadline kopij: 13 juni, verschijnt 15 juni

 
 

 

https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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