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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 17 oktober
U kunt tot en met donderdag 15 oktober kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2024 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   
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Deel je leven

 

Bij het woord “delen”
denk je al snel aan -
delen met elkaar. Een gek
voorbeeld voor de oudere
generatie maar trendy
onder de jongeren, je
auto delen. Een deel-
auto, het autobezit neemt
af en de deelauto’s nemen toe. Het gaat immers niet om een
auto te hebben, maar om goedkoop en handig van A naar B te
komen. En waarom zou iedereen in de straat een boormachine
moeten hebben die 99 procent van de tijd ongebruikt in
de schuur ligt? “Ik wil geen boormachine, ik wil een gat in de
muur”, via een website kun je kijken wie in de buurt het apparaat
wil uitlenen dat je nodig hebt, en kun je zelf je eigen spullen ter
beschikking stellen. Dankzij het internet schieten allerlei
initiatieven om te delen en samen te doen als paddestoelen uit
de grond. “Delen” - deel je leven. Wat vertelt het werkwoord
“delen”? Wat is delen eigenlijk, laten we een keertje Paulus aan



het woord?

Paulus schrijft ‘waren we niet bereid u te laten delen in Gods
evangelie, maar ook in ons eigen leven’. Je mag ook zeggen:
‘uitdelen van Gods evangelie’. Maar daar gaat het Paulus niet om:
ze hebben niet alleen het evangelie uitgedeeld, maar ook hun
leven! Dat klinkt toch behoorlijk onlogisch. Alsof het
gemakkelijker is om het evangelie te delen, dan je leven. Het
leven delen, dat lijkt gemakkelijk. Een beetje met elkaar
meeleven, van elkaar op de hoogte blijven, dat doet toch
iedereen?! En met e-mail en Facebook is dat alleen maar
gemakkelijker geworden. Dan is het evangelie uitdelen toch veel
moeilijker?! Niet dus. Uitdelen van je eigen leven, gaat verder
dan uitdelen van het evangelie. Ik denk zelfs dat het in onze tijd
nog veel moeilijker is dan het was in de tijd van Paulus. Hoe kun
je je leven nu delen in een wereld waarin iedereen al druk
genoeg is met zijn eigen leven? Bij ons zit het er toch wel heel
diep in dat ons leven van onszelf is. Het is jouw leven, je moet er
uit halen wat er in zit, want je leeft maar een keer. Daarom is het
belangrijk om jezelf te ontwikkelen, jezelf op te werken, voor
jezelf op te komen, want dan kun je van jouw leven genieten. En
dat is waar het uiteindelijk om draait. Het is mijn leven, en waag
het niet je daarmee te bemoeien! Een ander laten delen in je
leven, is daarom behoorlijk ingewikkeld. Natuurlijk, iedereen
doet het wel een beetje, maar dan wel op zijn eigen
voorwaarden: met mensen die ik zelf uitgezocht heb, op
momenten dat het mij goed uitkomt en sommige dingen zijn ook
gewoon voor mijzelf.

Waarschijnlijk dacht Paulus niet als een moderne mens, Paulus
zou niet zo onder de indruk van deze redenering zijn. Met zijn
hele leven deelt hij uit, wij zouden zeggen dat hij zichzelf tekort
doet, maar hij doet het omdat Jezus zijn leven is. Paulus heeft
het over nog meer: hij wil samen bij de mensen zijn. Hij wil
samenleven met de mensen. Hij gaat relaties met ze aan,
vriendschappen. Iedereen kan altijd bij hem terecht. Over zijn
eigen leven is hij ook niet geheimzinnig. Mensen mogen
binnenkomen in zijn leven, ook in zijn privé leven. Paulus wil
delen in het gewone, alledaagse leven in de stad of het dorp of
de wijk.

Delen met de ander, dat kan heel
basic, net als de christenen in
Tessalonica deden: geld geven,
delen van wat je aan rijkdom
hebt. Delen gaat veel en veel
verder. Weet u, geld geven is
eigenlijk de makkelijkste manier
van delen. Je stopt wat in de
collectebus, je doet een
overschrijving, en klaar. Eigenlijk
is het eenrichtingsverkeer. Van
jou naar dáár, zonder echt
contact. Veilig wel, eigenlijk.
Paulus deelde zijn leven met



de Tessalonicenzen, maar er staat niet dat zij hun leven ook met
Paulus deelden. Maar aan de andere kant was Paulus in zijn leven
ook wel een voorbeeld voor hen. In de Evangelieverhalen Jezus
deelde uit, deelde Jezus zijn leven. Kun je zelf van je eigen leven
uitdelen? Ik denk dat het helpt om eerst naar Jezus te kijken. Als
er iemand was die mensen liet delen in zijn leven, die uitdeelde
van zijn leven, dan was het Jezus wel! Jezus was zo ongeveer
publiek bezit. Zeker niet iemand die zo af een toe een toespraak
hield, en dan weer spoorloos verdwenen was. Jezus zelf deelde
zijn leven.

Hij deelde zijn leven voor ons. Met hart en ziel heeft hij zich
ingezet. Jezus kende geen dingen die privé waren. Ontvang eerst
maar van dat leven van Jezus. Jezus deelde. Jezus slaagt erin
van vijfduizend individualisten in het gras sociale mensen te
maken, die bereid zijn te delen. "Jezus nam de broden, en na het
dankgebed gesproken te hebben, deelde hij ze uit aan allen, en
zo ook de vissen verdeelde hij onder allen die er waren." 

Delen - vertelt het verhaal ons - is vermenigvuldigen. Als je durft
te geven, je geld, je tijd, jezelf, dan zul je meer terugkrijgen!
Dan wordt je rijker in plaats van armer. Want het is zááien. En
zaaien brengt een oogst. Zo heeft God deze wereld in elkaar
gezet. Delen wordt vermenigvuldigen.

Jils Amesz
 

 

Diaconale Informatie
_________________________________________________________

 

Data om alvast in de agenda te zetten

Wijkactiviteit 9 oktober – kerstkaarten maken 

 

Met Elkaar Voor Elkaar

Op 9 oktober wordt bij de
wijkactiviteit in de
Ontmoetingskerk gestart
met het maken van
kerstkaarten voor dit
project o.l.v. Bea van
Raemdonck, op 27
november doen we dat
nog een keer. Doe ook
mee!!

Heeft u materialen liggen om kerstkaarten te maken waar
u niets meer mee doet? Dan houden wij ons aanbevolen,



want we kunnen heel wat gebruiken. Het materiaal kunt u
op zondag meebrengen naar de kerk of anders

telefonisch 06-22432707 of per email
diakonie.pkn.7kamp@gmail.com. aangeven wat voor u
wenselijk is. Namens allen die straks toch een kerstkaart
kunnen sturen, alvast hartelijk dank!

 

Achtergrond bij de collecte van:

Zondag 6 oktober 3e collecte - Child Care Ukraine

Toen Russische troepen Oekraïne binnenvielen op 24
februari 2022 is er een verwoestende strijd gaande. Al
jaren is een groep mannen onder de naam Gnooms actief
met projecten in Wit-Rusland (sinds 2002) en nu in
Oekraïne, waarvoor zij de stichting Child Care Ukraine
hebben opgericht.

De doelstelling van Stichting Child Care (sinds 2022) is het
bevorderen van kinderwelzijn door een bijdrage te leveren
aan verbetering van de leefomgeving van de kinderen in
Oekraïne. De projecten moeten een sociaal, cultureel en
maatschappelijke bijdrage leveren aan bij voorkeur een zo
groot mogelijke groep kinderen zoals in: 

Chernihiv Collegium No11. Het dak van de school was
geraakt door de bombardementen, naast het repareren
van het dak zijn er ook klaslokalen opgeknapt en krijgen
de kinderen er weer les.

Mykhailo-Kotsyubynske in dit plaatsje is de schuilkelder
van de school weer bruikbaar gemaakt. Als een school een
geschikte schuilkelder heeft kunnen de kinderen overdag
naar school en bij het luchtalarm in het eigen
schoolgebouw schuilen. Zonder een schuilkelder moeten
ze verplicht thuisblijven en kunnen ze alleen online
onderwijs volgen (als ze al de middelen hebben om online
onderwijs te kunnen krijgen).
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Dit heeft ervoor gezorgd dat momenteel de focus van de
stichting is komen te liggen op het weer bruikbaar maken
van schuilkelders, inmiddels zijn er al zo’n 8 schuilkelders
hersteld.

Aad Gille en Dick van der Wenden maken o.a. deel uit van
het bestuur van deze stichting. De collecte van deze
zondag is bestemd voor Child Care Ukraine.

 

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks
overmaken, 

t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72
o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk

Woensdag 9 oktober – 14.00-16,00 uur kerstkaarten
maken o.l.v. Bea Raemdonck

Woensdag 23 oktober – 12.30-16.00 uur creatief o.l.v.
Tanja Demper 



Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch
06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

 

Namens.  Aad, Marion, Gonny en Marijke

 

Geloofs ABC, het Noach-verhaal is verrassend actueel! 

 

 

'De Heer keek naar de aarde en al wie haar bewonen en zag de
oprukkende woestijnen en de smeltende ijskappen, de
overstromingen en bosbranden. Hij zei: ‘Het is niet goed hoe de
mensen bezig zijn. Zien ze niet dat ze met hun overconsumptie de
natuur én kwetsbare mensen uitputten, met alle ongerechtigheid en
oorlog die daar het gevolg van zijn?’

Zo zou het Noach-verhaal over onze tijd verteld kunnen worden.
Mensen vragen zich in het verhaal af hoe het met de wereld gaat en
klagen aan waar het mis gaat. Iedere tijd heeft daar zijn eigen
beelden bij. In de jaren tachtig van de vorige eeuw
herkenden mensen er bijvoorbeeld hun zorgen over de
kernwapenwedloop in. Nu laten we ons op andere punten raken,
zoals door de vraag ‘Wie is er verantwoordelijk voor de aarde?’
En wie vraagt zich af hoe we de aarde nalaten voor wie na ons
komen? Is God de enige die zich daar druk over maakt?’ Het zijn
verrassend actuele vragen. Het Noach-verhaal is belangrijk voor
christenen, joden en moslims en is als oerverhaal van de mensheid
ook onderdeel van de westerse cultuur. Je komt het tegen in politieke
debatten, in films en leesboekjes, in uitdrukkingen als ‘na ons de
zondvloed’ tot aan een plastic speelgoedversie van de Ark van Noach
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met alle dieren.
De filosoof Latour zegt bijvoorbeeld: ‘Wij leven voor het eerst in een
tijd waarin het verhaal van Noach de uitdrukking is van de echte
nood die op dit moment heerst’. Wie is er verantwoordelijk voor de
aarde en hoe komt het dat we die verantwoordelijkheid zo makkelijk
vergeten? Wat doe je met klimaatschuld of schaamte? Zijn we als
mensen wel de zon waar alles omheen draait? Het verhaal zet je
verbeelding aan het werk. Het eindigt met een nieuw pact onder
de regenboog, als een verbeelding van een goede toekomst die
mogelijk is als alles met alles blijft samenwerken als kleuren van de
regenboog.

In de bijeenkomst van het geloofsABC wil ik het “oude” Noach-
verhaal weer opnieuw lezen om met elkaar te ontdekken hoe de
werkelijkheid in elkaar zit. We leven op de aarde, we onderzoeken de
wereld natuurwetenschappelijk en daarmee komen we een heel eind.
We proberen boven onszelf uit te reiken en het geheel te overzien,
om net als God te zien en soms te ervaren hoe God aan het werk is
en we vertellen erover met verbeeldingskracht. De eerste
bijeenkomst zal binnenkort in de Ontmoeting vermeld worden.

Jils Amesz

 

Kees Alers en Cora Greevenbosch - Leraar en leerling
in Open Hof

 

Op 29 september is het eerste Zondagavondconcert van het nieuwe
seizoen. ‘In kleine bezetting’ spelen Cora Greevenbosch en haar oud-
leraar Kees Alers beiden dwarsfluit. Samen met Willem Blonk op



vleugel en orgel. Kees Alers kreeg op 9-jarige leeftijd zijn eerste
fluitlessen. In 1982 studeerde hij af aan het Rotterdams
Conservatorium. Hij kreeg landelijke bekendheid als fluitist van het
Tv-programma Nederland Zingt. Cora Greevenbosch kreeg haar
eerste klassieke dwarsfluitlessen in Rotterdam op tienjarige leeftijd
van Kees Alers. In 2003 studeerde Cora af als Master of Music aan
het Conservatorium van Amsterdam. Op het concert is er een
veelzijdig programma te horen: Barok (Bach, Quantz), Romantiek
(Dubois, Paradis) en een vleugje eigentijdse klanken (o.a. Charles
Koechlin) wisselen elkaar af. Kom vooral genieten!

De entree is vrij, met een collecte aan de uitgang. Ook Cultuur
Concreet draagt bij
aan de kosten – de zaal is open om 18:30 uur.

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr. 14 deadline kopij: 15 oktober, verschijnt 17 oktober
Nr. 15 deadline kopij: 7 november, verschijnt 9 november
Nr. 16 deadline kopij: 28 november, verschijnt 30 november
Nr. 17 deadline kopij: 19 december, verschijnt 21 december
 

 

https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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