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De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 21 december
U kunt tot en met donderdag 19 december kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2024
zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   
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Op weg naar het licht!
___________________________________________________________________

“In de tijd dat het licht wordt overschaduwd door de duisternis gaan wij
op weg naar kerstmis. Het is een daadwerkelijk op weg gaan, want het
feest van het Licht is er niet opeens en niet vanzelf. Vooraf aan dit feest is
een tijd van bezinning, de Adventstijd; een tijd van wachten, van
verwachten, van hopen. Het woord ’wachten’ betekent hier niet
afwachten, integendeel! Het is juist in die tijd dat de oproep klinkt, zet je
oren en ogen wijd open. Kijk uit naar hoopvolle tekenen in deze donkere
dagen.

Dat lijkt geen eenvoudige opdracht in deze tijd. De media overspoelen de
kijkers en de lezers met de gevolgen van de klimaatscrisis, de oorlogen
en politieke instabiliteit in de wereld. Het slechte nieuws staat op de
voorpagina’s van de kranten en de nieuwsjournaals zijn ermee gevuld.
Het is het dagelijkse nieuws, dichtbij en veraf. De oorlogsdreiging,
milieurampen, racisme, discriminatie, asielzoekers die aan de rand van de
samenleving worden geschoven en niet meer meetellen, jongeren die
geen toekomst zien omdat zij niet hun plaats vinden in de samenleving.
Hoe houd je je daarin staande, hoe ga je daarmee om, hoe zie je je eigen
toekomst?

Juist in deze tijd - de Adventstijd - horen wij de stemmen van de
profeten: ga niet bij de pakken neerzitten, word niet cynisch, maar durf
te dromen, durf op pad te gaan. Met hun verhalen willen de profeten
vertellen, geloof dat dromen werkelijkheid kunnen worden; zie uit naar
het licht in deze duisternis en durf te hopen op wat (nog) niet zichtbaar
is. Kortom, durf te dromen dat er toekomst is en licht zal zijn voor
iedereen.

In de tijd dat het licht wordt overschaduwd door de duisternis klinkt er
een boodschap aan allen die geen toekomst meer zien en aan allen die de
ogen dichtknijpen om de ellende niet meer te moeten zien: ‘Kijk, er
begint iets nieuws’. Aan allen die die hun oren dichtstoppen om het



slechte nieuws niet meer te kunnen horen wordt aangekondigd: “Luister,
er begint iets nieuws’. En aan allen die niet meer kunnen en
ineengedoken in elkaar zitten, wordt gezegd: ‘Sta op, want er komt er
één die licht zal brengen in de duisternis, die bevrijding brengt: durf te
dromen dat er toekomst en licht zal zijn voor iedereen’. Het lijkt een
tegenstelling, een onmogelijke opgave: durven dromen en in de
werkelijkheid van alledag staan. Pijn, onrecht en verdriet - zowel in je
eigen leven als in de wereld - worden niet ontkend. De donkere kanten
zullen wij onder ogen moeten blijven zien. Misschien moeten wij juist dit
wel in het licht zetten. Kerstmis - de komst van het Licht - kan pas echt
geloofwaardig worden gevierd, als wij ook durven stil te staan bij het
duister in de wereld. Als wij de stemmen van armen, rechtelozen, van
verdrukten, van ontroostbaren willen horen. Juist voor hen brak het licht
in de duisternis door. Er geschiedde een omkering in onze geschiedenis.

Misschien is het tijd om de warme herberg te verlaten en de koude
donkere nacht in te gaan. En samen met voor wie daarbinnen geen plaats
was, op zoek te gaan naar een beetje licht, een uitweg. Want als de
boodschap van de profeten waar is, dat het licht voor ieder mens bedoeld
is, dan moeten wij delen tot ieder tot haar en zijn recht komt. Niet in de
warme herberg blijven, maar naar buiten gaan, de duisternis in. Dat
betekent daadwerkelijk op pad gaan. Dat je zelf op zoek gaat naar het
licht en naar de zin van een paar simpele symbolen als een ster, een kind
in een houten kribben, een stelletje herders en een lied van de engelen.

In deze donkere dagen kijken wij uit naar hoopvolle tekenen, wij gaan op
zoek naar het licht. Wij worden door de verhalen van de profeten
opgeroepen om het laatste restje hoop in onszelf nieuw leven in te
blazen, zodat wij aan elkaar hoopvolle verhalen vertellen: En het
geschiedde in onze dagen…”

Jils Amesz

Wekelijks gebed voor gerechtigheid en vrede in Open Hof
_______________________________________________________

Vanaf 6 december is er iedere vrijdag om 17:00 uur in Open Hof een
avondgebed voor gerechtigheid en vrede. Het avondgebed is een initiatief
van mensen uit verschillende kerken. We volgen een eenvoudige liturgie
van ongeveer 20 minuten. In het gebed mogen we onze zorgen over de
gebeurtenissen in de wereld neerleggen. Iedereen is welkom om deel te



nemen.
 

Bedankt!

 

Beste gemeente leden,
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg.
Ik was er blij mee en ze hebben lang gestaan.
Dank aan diegenen die de kerkdienst uitzenden.
Zo blijven we met elkaar verbonden.

Groeten van Nel Limburg.
 
 
Heel erg bedankt voor de bloemen die ik van de Ontmoetingskerk
mocht ontvangen.

Lea Pinas

 
Op 3 november vertelde ik bij de koffie na de dienst nog aan een
aantal gemeenteleden dat we 6 november op reis zouden gaan naar
Japan. De aanleiding was de herdenking op 12 november, de
geboortedag van mijn vorig jaar overleden schoonmoeder. Ik vertelde
erbij dat het nog wel een beetje spannend was of we konden gaan,
omdat het ook niet zo goed ging met mijn schoonvader. Dat ging
ineens zo snel slechter dat we twee dagen later, één dag vóór ons



geplande vertrek, besloten de reis te annuleren. Die dag ging mijn
schoonvader naar een hospice waar hij de volgende dag al overleed.
We waren blij dat we besloten hadden niet naar Japan te gaan. Dat
doen we alsnog wel ergens in het voorjaar. Op 13 november namen
we op een mooie manier afscheid van mijn schoonvader. We zijn er
allemaal van overtuigd dat hij weer is herenigd met zijn echtgenote
die hij zo miste. En dat geeft troost. Net als de bloemen die we op 10
november via José van de gemeente kregen. Heel veel dank voor het
medeleven.  
 
Barbera en Adriaan van Rossum
 

Hartelijk dank voor de bloemen die ik
24-11-2024 mocht ontvangen.

Hennie Kleiborn.
 

Rianne van Halsema wil ons laten weten dat dat ze erg blij was met
de bloemen die haar gebracht zijn op 25 november.
Ze zegt daarover: 'Wat hartelijk, dat deed mij echt goed!'.
 

In Memoriam Ina Bakker
 
Op 10 november is overleden Gezina Wilhelmina (Ina) Bakker-Kooy
in de leeftijd van 85 jaar.
Zij is vele jaren een trouw lid van onze wijkgemeente geweest, eerst
samen met haar man, Jan Bakker, en ook na zijn overlijden in 2018
was ze een regelmatig bezoeker van de kerkdiensten en nam ze met



plezier deel aan Samen Eten en de activiteiten van De Regenboog.
Ina Bakker was een vrouw met een brede belangstelling. Ze hield van
kunst en van lezen; ze had een goedgevulde boekenkast met
literatuur en kunstboeken. Maar het meest was ze ge-interesseerd in
mensen en hun achtergronden en verhalen. Ze had een scherpe
geest, gevoel voor humor en een gulle lach.
Op 15 november namen we afscheid van haar met woorden uit
Spreuken, verhalen over haar leven en muziek waar ze van hield.
 
Wij gedenken haar en bidden voor haar zoon, schoondochter en
kleinzoon en ieder die haar zal missen.
Mariette Doolaard
 

 

Diaconale informatie
_________________________________________________

Kerst Sing-In – 20 december!
U bent van harte welkom op vrijdagavond 20 december om 19.00 uur,
voor een winterse ontmoeting in onze nieuwe prachtige tuin. Er brandt
een vuurtje, er schijnt een lichtje en er is muziek wat mogelijk inspireert
om mee te zingen. Natuurlijk wordt er ook voor een natje en een droogje
gezorgd zoals een soepje en een warm drankje. Tot 20 december!
 
 
Achtergrond bij de collecte van:
 

Zondag 8 december 3e collecte Tearfund 
Zoals in de Ontmoeting mei dit jaar is aangegeven heeft de diaconie
besloten de resterende collectes voor Stichting Nepali Children, het
gezamenlijk diaconaal project van Rotterdam-Noordrand dat is komen te
vervallen, te bestemmen voor Tearfund. Tearfund werkt wereldwijd in
landen en situaties waar armoede en onrecht mensen in de knel brengen.
Het werk van Tearfund is divers en wordt steeds op de plaatselijke
context afgestemd. Zo steunen zij projecten die bouwen aan sociale
verbondenheid en verbeterde leefomstandigheden. Samen met lokale
partners bereiken zij zo duurzame lokale veranderingen. Zij richten zich
op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst,



religie, geslacht of politieke overtuiging. De 3e collecte zondag 8
december is bestemd voor Tearfund.
.
Bloemenbusje
Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken, 
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v.
bloemenbusje is het meest duidelijk

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk.
Na een heerlijke Chinese maaltijd gingen de deelnemers van de
wijkactiviteit aan de slag met het maken van kerstkaarten. Het resultaat
mocht er zijn, 190 kleurrijke kaarten stonden uitgestald op de tafels. In
totaal is onze bijdragen aan de bestemming uitgiften voedselbanken e.d.
470 kaarten. We hopen dat straks velen een kaartje naar een geliefde
kunnen sturen.

 
Datums voor de eerstvolgende wijkactiviteiten:
 
Woensdag 18-12-2024 12.30-16.00 uur (lunch) Kerstviering
 
Woensdag 08-01-2025 14.00-16.00 uur              Bingo
 
Woensdag 22-01 2025 12.30-16.00 uur (lunch) Presentatie Albanië
- Jils Amesz
Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707
of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com


 
                                             
Namens. Marion, Gonny, Jouke, Sonja en Marijke

Culturele Koffie Ochtend Vrijdag 3 januari 2025
 
"Mijn leven bij de Saharaoui nomaden"
 

Op vrijdag 3 Januari 2025 wordt er in de Fonteinkerk een Culturele
Koffie Ochtend gehouden. Kunstenares en wereldreizigster Mia
Wiercx van Rhijn komt vertellen over haar leven bij de nomaden in
de Sahara. Zij zal dit doen middels een audiovisuele presentatie.
 
In het uiterste zuiden van Marokko en in Maurétanie leven de
Saharaoui nomaden in eenzame en deels onherbergzame gebieden.
Ze trekken daar rond met kamelen en geiten op zoek naar nieuwe
weidegronden waar hun dieren kunnen grazen. 
 
De lezing van Mia geeft een inkijkje in het leven van de nomaden en
hun dieren. 
Dieren, die je niet elke dag tegenkomt, ontmoet je tijdens deze
lezing, zoals de bidsprinkhaan, de woestijnspringmuis, de jakhals en
de minimale onzichtbare zandvis.
Deze bijzondere vis zwemt niet in water maar in zand!
 
Alvast interessant om te weten: Lang  geleden was daar oerwoud en
geen zand....!
 
En dan nog dit: Ze brengt producten mee van de Saharaoui
nomaden, die gekocht kunnen worden. Dit alles om hen te helpen!
 
Er is ook een verzoek binnengekomen van de Saharaoui nomaden.
Ze zijn op zoek naar stevige metalen verrekijkers. Dit is belangrijk
om hun kamelen kuddes te kunnen vinden in deze enorme vlakten.
Misschien heeft iemand nog ergens een oude verrekijker. Neem hem
gerust mee. Ze zijn er blij mee..
 
U bent van harte welkom! 
In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter
bestrijding van de kosten.
 



Tijd:               Vrijdag 3 januari 2025 van 10 - 12 uur (inloop vanaf
9.30 uur)  
Plaats:            Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam
Onderwerp:    Mia Wiercx over "Mijn leven bij de Saharaoui
nomaden"
 
 
Komende onderwerpen:                     

7 februari          Ken Gould over Stichting Mano
 
7 maart            Theo Kemperman over Erasmus
 
4 april              Jaap Kooiman over George Blake, een Britse            
                       dubbelspion van Nederlandse afkomst tijdens de      
                       koude oorlog
 
 
Namens de Commissie
Marijke Kwant            

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2024
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr. 17 deadline kopij: 19 december, verschijnt 21 december

 
 

 

https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster
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