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Ontmaetingsﬁerk 7kamp

Digitale Ontmoeting, jaargang 8, nummerill
9 augustus 2025

De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 28 juni.
U kunt tot en met donderdag 26 juni kopij (het liefst in WORD) mailen naar

kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in

2025 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

Zondag 10 augustus

Zondag 17 augustus

Voorganger Ds. D. Rietveld Ds. D. Rietveld
1° collecte KiA Zomerzending Cuba Wijkkerk
2° collecte Wijkdiaconie Wijkdiaconie
Pianist/Organist | Ad Uijtdewilligen Ad Uijtdewilligen
Autodienst Otto Buitendijk Wim Huijser
06-14742883 06-83576748
Zondag 24 augustus
Heilig Avondmaal Zondag 31 augustus
STARTZONDAG
Voorganger Ds. ). Amesz Ds. M. Doolaard
1° collecte Wijkdiaconie Wijkkerk
2% collecte Wijkkerk Wijkdiaconie
3% collecte Wereldproject -
Pianist/Organist | Aad Gille Eric van Dalum

Autodienst

Gerard Agtersloot
06-10140147

Otto Buitendijk
06-14742883



mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven

en zijn ook online te zien via onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 10 augustusjuni: Ds. E.A. van Halsema, aanvang 10:30u
Zondag 24 augustus: Pastor M. van der Put, aanvang 10.30 uur

Een beeld

Gezeten op een muurtje kijkt de man uit over het kerkplein. Hij
is niet groot en fors. Je kunt naast hem gaan zitten en een
gesprekje beginnen. Door zijn typische snor en grote naar
achteren gekamde bos haar herken je hem. In het Straatsburgse
theologen-wijkje - de straten om het Thomas-plein dragen
namen van Reformatoren - zit Albert Schweitzer (1875-1965) op
een muurtje. Iedereen die langs loopt kan hem in de ogen
Kijken.

Afkomstig uit de Elzas begon hij op 18-jarige leeftijd aan de
studies filosofie en theologie en muziek in de stad. Hier schreef
hij zijn grote werken over Jezus en Paulus. Hier begon ook zijn
academische carriere. Na zijn militaire dienst (1896) besluit hij
om zijn leven na zijn dertigste in dienst te stellen van de
mensheid. Tot die tijd leeft hij voluit voor de kunst en
wetenschap. In 1905 begint hij aan de opleiding tot tropenarts
en na afronding van de studie vertrekt Albert samen met zijn


https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp

vrouw Helene Bresslau naar het Afrikaanse missiestation
Lambarene (in het tegenwoordige Gabon).

Voor zijn radicale ommekeer in zijn leven noemt Albert
Schweitzer zelf de navolgingswoorden van Jezus als
motivatiebron voor zijn beslissing, “"En Jezus riep het volk met
zijn discipelen tot zich en zei tegen hen: Als iemand achter Mij
aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis
opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal
het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en
omwille van het Evangelie, zal het behouden” (Markus 8,34).

Albert Schweitzer heeft zich laten roepen en heeft alles wat hij
had en kon, in dienst gesteld van die roeping. Hij vertaalt de
woorden van Jezus naar zijn leefregel (of ethisch principe) - dat
hem beroemd maakte - “"Eerbied voor het Leven”. De regel
vraagt van jou als mens het leven, dat je in jezelf eerbiedigt, net
zo te eerbiedigen in andere levende wezens. Niet alleen in mede-
mensen, maar ook in dieren en planten. Alle leven wil leven en
strijdt tegen de dood. Voor Schweitzer betekent het goede doen
dan ook “leven in stand houden, bevorderen en verbeteren”. Voor
hem is zijn leefregel concreet, geen weg-zweven. Denken en
voelen, willen en genieten, luisteren en beweren zijn bij hem
een! Hij is een denker met handen.

Ik ga naast hem op het muurtje zitten. Ook ik kijk peinzend over
het plein en bedenk me hoe wonderlijk het is om naast hem te
zitten. Hoe anders is het standbeeld van een van zijn grote
voorbeelden, Goethe. De schrijver staat op een grote sokkel
stoer en trots leunend op zijn wandelstok voor het
universiteitsgebouw in de stad. Naar hem moet je opkijken! Het
standbeeld kijkt vanuit de hoogte op je neer. Het beeld van
Albert Schweitzer “zit” middenin het straatleven van de stad. Je
kunt naast hem zitten. Je kunt hem aanraken. Je kunt hem in de
ogen kijken. Als het ware maakt hij zo nog steeds deel uit van
het leven. Niet als heilige, maar als “onruststoker”.

Jils Amesz

Bedankt!

Hallo allemaal,

Het was een verrassing die bloemen, zondagmiddag in het
ziekenhuis. Ook nog zonnebloemen waar ik zo van houd.
En dan ook nog de kaart erbij. Geweldig dank.

Lina
C.J. Sibum Mulder

Tot mijn verrassing bracht Frank op zondag 2 augustus de



zondagse bloemen mee naar
huis. Dankjulliewel! Vanuit de
stoel waar ik aan gekluisterd
ben een prachtig
uitzicht.........

Gonny

In memoriam Dick van der Wenden

IN MEMORIAM

Zijn naam roept bij een ieder van ons herinneringen en verhalen
op. Dick, wij kennen hem vanuit de kerk en erbuiten, als een
betrokken sociale vriend, met een klap op je schouders en een
“flauwe” grap.

Hij had oog, een scherp oog, had voor het kleine - het
technische detail. Bij het aanleggen van toiletten in een gymzaal
in een dorpje in een uithoek van Wit-Rusland moest je wel naar
hem luisteren, als er in zijn ogen iets fout ging; met enkele
opmerking waarvan je dacht waar slaat dat op had hij je
aandacht en wist je ik doe iets verkeerds.

En hij had ook oog voor het andere kleine, het sociale detail, in
de ontmoetingen met anderen, met familie, met vrienden en



met gemeenteleden. Het luisterend oor of de lieve arm om je
schouder - hij nam de tijd voor je. En hij nam het op voor de
stem die niet of slecht gehoord werd. Hij kwam op voor een
ander. Met Dick - raakte je bevriend - geinteresseerd bevriend.
Hier in 7kamp, in Rotterdam, in WitRusland, en in Brazilié.
Bovenal was hij de lieve man voor zijn vrouw, de zorgzame
vader en schoonvader voor zijn kinderen, de lieve eigenwijze opa
voor zijn kleinkinderen. En eigenwijs kon hij zijn.

“Een licht op mijn pad, een lamp bij je voet”, deze woorden
staan op de rouwkaart. In het leven van Dick - en Marijke -
hebben deze woorden hun leven kleur gegeven. Met vallen en
opstaan, tussen duisternis en licht waren deze woorden voor hen
richtingaanwijzers in het leven. Die woorden waren als een lamp
voor zijn voeten.

En soms even hebben wij mogen meelopen in dat licht toen

hij achter de knoppen zat om de live-uitzending van onze
kerkdiensten te verzorgen; vroeger was hij diaken in de
Ontmoetingskerk en betrokken bij de diaconale activiteiten van
onze kerk; later was hij actief was in het vluchtelingenwerk in
7Kamp en Ommoord; en tot het laatst was hij heel betrokken bij
het project Wit-Rusland- Kinderhulp en ging hij met een groep
mannen op pad om voor

kinderen in Belarus een goede school-leef-sfeer te creéren.

En bijzonder hij dacht in mogelijkheden, waardoor anderen -

die op zijn pad kwamen - een licht van leven in hun eigen

leven ervaarden.

“Een licht op mijn pad, een lamp bij je voet”. Het lichtend vuur is
ook een teken van Gods aanwezigheid in zijn leven en in

ons leven. De nabijheid van God - de lamp die mijn duisternis
verlicht. Die enkele regel uit de psalm geven je troost en
vertrouwen. Wij wensen Marijke en familie en vrienden Zijn
nabijheid voor de komende tijd.

Jils Amesz

Diaconale informatie

Datums om in de agenda te zetten

24 augustus - startzondag

4 september - Samen Eten

2 november - collecte voor Artsen zonder Grenzen

Wake voor gerechtigheid en vrede

In de huidige roerige tijd, met een wereldgebeuren dat vaak veel

emoties oproept, is er in Open Hof iedere vrijdag van 17.00-17.20
uur een Wake voor gerechtigheid en vrede. Er wordt extra ruimte



gegeven aan de behoefte om onze zorgen, vragen en emoties voor
te leggen aan God, in Zijn huis. Er is een korte liturgie en
gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een wens of gebed uit te
spreken of gewoon stil te zijn. Er is ruimte genoeg voor iedereen die
wil komen, dus wees welkom.

Terugblik op Kerkplein 2025

Vanuit Samen 010
organiseerde Hildegard
Faber, voordien deed
Tanja Demper dit, deze
keer Kerkplein. Al
meer dan 25 jaar
betekent dit een aantal
gezellige
zaterdagactiviteiten voor
mensen met een
verstandelijke beperking
uit Rotterdam, Capelle,
Krimpen-en Nieuwerkerk
N a/d IJssel die zich
betrokken voelen bij de
kerk en geloof. De
Ontmoetingskerk biedt
ieder jaar tijdens de
zomermaanden
faciliteiten aan voor zo'n
Kerkplein
zaterdagmiddagactiviteit.
Buiten Olaf en Monique

| kN ) die we goed kennen bij
0.a. het Samen eten of de zondagochtend kwamen ruim 30
deelnemers op 2 augustus naar de Ontmoetingskerk. Na een ronde
koffie of thee met iets lekkers werd er een drankje ingeschonken
waarbij een zoutje/ chipje hoort. Na de quiz waar 6 groepen
enthousiast streden om de le plaats te bemachtigen werd de
middag afgesloten met het inmiddels traditionele ijsje. Met elkaar,
deelnemers en vrijwilligers, hebben we genoten van deze
Kerkpleinzaterdagmiddagactiviteit.
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Informatie bij de collecte van:

Zondag 10 augustus Cubaanse kerken bieden hoop

Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel,
brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide volwassenen
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen
voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en
diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen
theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen. Zo geven ze
hoop via Bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd



voedsel. Hiermee ondersteunen ze ouderen in hun dagelijkse strijd
om het bestaan. Deze zondag is de collecte bestemd voor Cubaanse
kerken.

Zondag 24 augustus Oxfam Novib voedselpakketten voor
Gaza

Q OXFAM Novib

Oxfam Novib is al sinds de jaren vijftig actief in bezet Palestijn
gebied en in Israél. Er zijn drie kantoren: in Gaza, Jeruzalem en
Ramallah (op de Westelijke Jordaanoever). Een groot gedeelte van
het werk van Oxam Novib bestaat uit noodhulp bieden. Daarnaast
helpen zij mensen met het verwerken van trauma’s en creéren we
economische kansen voor vrouwen. Ook ondersteunen zij Palestijnse
boeren op de Westelijke Jordaanoever en verlenen we juridische
ondersteuning in Oost-Jeruzalem.

Op dit moment is de meest dringende behoeften in Gaza aan: water,
voedsel, medische voorraden en onderdak. De infrastructuur en een
groot deel van alle huizen zijn verwoest. In verschillende delen van
Gaza zijn hele wijken compleet met de grond gelijkgemaakt. Er is
geen toegang tot schoon water, heel veel mensen zijn ondervoed en
besmettingsziekten zoals: cholera, schurft verspreiden zich in een
rap tempo door gebrek aan water en hygiéne. De ziekenhuizen die
niet verwoest en nog operationeel zijn, zijn overbelast en de mensen
leven in wanhopige omstandigheden zonder fatsoenlijk onderdak.
Onze hulp bestaat uit het verstrekken van essentiéle hulpgoederen
aan zoveel mogelijk mensen, waaronder: voedsel, schoon
drinkwater, hygiéneproducten, dekens en matrassen. Het is nog lang
niet genoeg, maar met de hulp dié we kunnen bieden hebben we tot
nu toe samen met onze partners meer dan 1,2 miljoen mensen
bereikt.

Wij trainen jonge mensen zodat zij mentale en fysieke eerste hulp
kunnen verlenen aan zwangere vrouwen. Ook leiden we samen met
onze partnerorganisatie in Gaza verloskundigen op en delen kits uit
voor een veilige bevalling.

Samen met onze partner Palestinian Environmental Friends
installeren we lokaal geproduceerde ontziltingsinstallaties en
plaatsen grote watertanks met tappunten.

Deze zondag is de 3e collecte bij het Heilig Avondmaal bestemd voor
Oxam Novib in Gaza.

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken,
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v.
bloemenbusje is het meest duidelijk

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk



Tijdens de woensdagmiddagwijkactiviteit van 23 juli jl. gaf Anja van
der Starre een indrukwekkende lezing over de Merwedegijzelaars.
Een tot voor kort vrijwel onbekend oorlogsverhaal, dat diepe sporen
naliet bij families langs de Merwede. Na een aanslag van het verzet
op 2 landwachters bij Helsluis werden er 21 mannen,
vooraanstaande burgers, opgepakt en verhoord bij de
Sicherheidsdienst aan de Heemraadssingel in Rotterdam. Op 16 mei
1944 kreeg dit een vervolg en vond er in o.a. Sliedrecht,
Hardinxveld, Giessendam, Werkendam en de Biesbosch een grote
vergeldingsrazzia plaats. Honderden mannen in de leeftijd van 18 tot
25 jaar werden opgepakt en overgebracht naar Kamp Amersfoort.
Zo'n 265 gijzelaars werden vrijgelaten, maar ruim 650 vertrokken op
transport naar diverse Duitse werkkampen. Velen bezweken daaraan
ziekten, ondervoeding, en mishandeling. 26 Merwedegijzelaars
keerde dan ook niet meer terug na de oorlog. De vader van Anja van
der Starre was één van de overleefde van de te werkstelling, maar
keerde lichamelijk en geestelijk ontwricht terug en sprak nauwelijks
over wat hij had meegemaakt.

Dit wat onbekende verhaal in tegenstelling tot het meer bekende
verhaal over de razzia in Putten waar 601 mannen ook werden
afgevoerd naar Kamp Amersfoort. Pas in de afgelopen jaren begon
Anja het verhaal van haar vader en de andere gijzelaars te
ontrafelen. Dat leidde tot een boek, een dvd, een tentoonstelling en
het digitale monument www.merwedegijzelaars.nl. “Er werd in die
desbetreffende dorpen bijna niet over gesproken”. “Zelfs buren
wisten niet van elkaar of hun vaders in 1944 ook waren gegijzeld,”
vertelt ze. De daders van het verzet zijn niet bekend geworden. Dat
je dat tijdens de oorlog niet verteld is, uit vrees te worden gedood is



te begrijpen, maar later verwacht je toch wel dat je verantwoording
neemt voor je daden. Met haar werk wil Van der Starre recht doen
aan de slachtoffers en hun families — en ervoor zorgen dat deze
geschiedenis niet langer vergeten blijft. Zie ook het digitale
monument.

De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:

Woensdag 13 augustus - 13.30-16.00 u High Tea +
gezelschapsspelen

Woensdag 27 augustus - 12.30-16.00 u
Pubquiz o.l.v. Barbera van Rossum
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Woensdag 10 september-13.30-16.00 u #‘% ;%

Zangmiddag Rotterdam in koor

Woensdag 24 september 12.30-16.00 u Zin in .... O.l.v. Joke
Bijsterveld

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch
06-22432707 of per email diakonie.pkn.7Zkamp@gmail.com.

Vandaag lezen wij...



Nederlands
/Bijhelgenmotﬁchap

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025

Stop de persen!

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2025
Nr. 12 deadline kopij: 28 augustus, verschijnt 30 augustus

Nr. 13 deadline kopij: 18 september, verschijnt 20 september
Nr. 14 deadline kopij: 9 oktober, verschijnt 11 oktober

Colofon

Ds. J. Amesz Telefoon: 06-391 39 391 E-mail: jga919@xs4all.nl
Kerkgebouw, Ben Websterstraat 1, Telefoon: 010-421 52 87
Zaalhuur, J. Berghout, telefoon: 06-114 12 722

Scribaat,
Telefoon: 06-470 97 635, E-mail:info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, Telefoon: 06-224 32 707,
E-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Overige:

Coordinatie autodienst:
A. Gille, Telefoon: 06-360 90 417

Kerkblad Ontmoeting:
E-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com

Giften: Algemene Kerkelijke giften

NL13 RABO 0133 5866 69

t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam - Noordrand
met vermelding gift of gift NN


https://www.bijbelgenootschap.nl/app/uploads/2024/11/Bijbelleesrooster-2025_LR-1.pdf

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp - Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89

Yerlklaring Digitale

ng t.b.v. Algemene verorden
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