
Digitale Ontmoeting, jaargang 8, nummer 25
11 oktober 2025

 
De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 20 september.
U kunt tot en met donderdag 18 september kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2025 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

 

mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting


De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   

 

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 12 oktober Ds. A. Zeeman, aanvang 10:30u
Zondag 26 oktober Pastor M. v.d. Put

 

De herfst

De herfst is begonnen. De
bladeren van de bomen
verkleuren. De appels van de
boom in de tuin zijn geplukt en
liggen te wachten om in de
appeltaart te worden verwerkt.
Op het water langs
de Populierenlaan ligt een laag
mist. De herfststormen razen
over het land. Met grote golven
rolt de zee naar het strand. 
De herfst, als de schaduwen
lengen en de dagen korten, is de
tijd van verstilling, van inkeer.
De natuur komt tot rust. Het is de
tijd van de oogst. Wat heeft dit
jaar, wat heeft mijn 
leven opgeleverd? Vragen die bij

dit jaargetijde en bij deze fase van je leven horen. In ons
liedboek staat een mooi lied dat hierbij past.
 

Het jaar neigt zich tot stille groet
het rijpte een zomer lang tot zin
nu in de herfst houdt het zich in

en spreekt uit volheid: God is goed (Lied 712).

Kun je dat laatst nazeggen of meezingen? God is goed?!
Dat zal voor iedereen natuurlijk anders zijn. Maar hopelijk kun je
dingen noemen, in de herfst, die terugkijkend van waarde zijn
geweest. Misschien is de wijsheid van de herfst wel het
vermogen om dat te kunnen zien. Zelfs in de moeilijke
momenten of pijnlijke gebeurtenissen zijn elementen van waarde
te ontdekken, onverwacht en onvermoed. Daarvoor is het nodig
om ‘even in te houden’ zoals in de derde regel wordt verwoord.
Pas op de plaats maken om het geleefde leven op waarde te
schatten en zo te ontdekken dat er in en door alles heen
goedheid van godswege te ontdekken valt.
Het is goed om hier op aarde te leven, met alles wat daarbij
hoort. Voor alles is er een tijd, immers. De goede en de kwade
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dagen, zoals dat heet. Maar het laatste woord is aan de goedheid
en aan de vrede (lees Prediker 3 vers 14). Dat wens ik u en ons
allen toe. 
Jils Amesz

 

Eeuwigheidszondag 

Zondag 2 november, is het de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We gedenken dan de mensen uit onze gemeente die dit jaar
overleden zijn. We noemen hun namen en steken kaarsen aan. 
Bij het noemen van de namen komen er veel herinneringen
boven. Dankbaarheid, verdriet, het grote gemis, herinneringen
aan allerlei levensmomenten. Het is waardevol om hier bij stil te
staan, voor de naasten van de gestorvenen, maar ook voor ons
als gemeente. Wij kenden hen die gestorven zijn. Wij kennen
vaak (een deel van) hun familie. Het is goed om juist op deze
Eeuwigheidszondag om hen heen te staan. 
Ook is er gelegenheid om een kaars te ontsteken voor dierbaren
uit onze familie- of vriendenkring die kort of lang geleden zijn
overleden, en haar of zijn naam te noemen. Daarnaast kunt u in
stilte een licht aansteken en en voor uzelf een naam noemen.
Dat we zo samen iets mogen ervaren van ‘een mantel om ons
heen geslagen’ Van harte welkom om deel te nemen aan deze
viering! 
 

“Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.



Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen”

Via diakonie.pkn.7kamp@gmail.com kun je een naam opgeven,
de
datum van overlijden en de leeftijd waarop degene is overleden.
De naam wordt dan in de dienst genoemd en aan jou wordt
gevraagd
een kaars aan te steken.

dominee Jils
 

Nieuwe Liefde Viering Open Hofkerk

 

Bedankt!

 

Op 21 september heeft meneer De Bruin de bloemen van de kerk
gekregen.
Hij was blij verrast dat hij de bloemen kreeg en wil hiervoor
hartelijk bedanken.

Vrijdag 26 september waren wij 50 jaar getrouwd. Dit heugelijke
feit hebben we, temidden van vrienden en familie,
zaterdag de 27e gevierd. En tot onze verrassing kregen we na de
dienst op de zondag daarna, een prachtige bos bloemen.



Waar we lang van hebben genoten!
Bedankt!
Jellie en Jouke Bosma

 

 

Diaconale informatie

 

Datums om in de agenda te zetten

2 november - collecte voor Artsen zonder Grenzen
19 november – Samen Eten
19 december – Kerst Sing-In in de tuin van de kerk

Oogstdienst 26 oktober

Op deze oogstdienst zondag vragen wij u om wat
levensmiddelen of verzorgingsproducten mee te nemen,
waarmee de diaconie het kastje buiten het hek van de
kerk kan blijven vullen. Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Achtergrond bij de collecte van

Zondag 19 oktober Mini Markt

Er staan alweer een paar jaar 2 kastjes buiten het hek van
de kerk. Eén met boeken voor grote en kleine mensen en
één met levensmiddelen en verzorgingsproducten. Zo’n 2
á 3 keer per week wordt het kastje door de diaconie
gevuld, ook plaatsen mensen uit de wijk er producten in.
Af en toe plegen vandalen een aanslag op de kastjes door
de ruitjes in te slaan of de kastjes te besmeuren met
troep. Met vereende krachten maken wij ze weer schoon
of repareren we daar waar nodig de kastjes weer. Wij
blijven doorgaan met het helpen van mensen in de wijk
die het nog altijd nodig hebben. Deze zondag vragen wij u
een geldelijke bijdrage zodat de diaconie het kastje kan
blijven vullen. 

Zondag 26 oktober - Food for live Malawi



Malawi is een Afrikaans
land dat grenst aan
Zambia, Tanzania en

Mozambique. Een land dat zo’n 70 jaar achterliep als het
gaat om landbouwontwikkeling. Er is droogte, armoede en
er was onvoldoende kennis om zelf het tij te kunnen
keren. Dagelijks stierven mensen, waaronder veel
kinderen aan de hongerdood. Bob Teerling, grondlegger
van het Food For Live project, ging in 2009 en 2010 naar
Malawi met een groep vrijwilligers. Wat hem opviel was
hoe groen het land was. “Waar het groen is, moet eten
verbouwd worden”, dacht hij bij zichzelf.  Negentig
procent van de landbouwgrond in het land lag braak,
doordat de bewoners geen kennis hadden om landbouw te
bedrijven en geen geld om grondstoffen aan te schaffen.
Teerling richtte een stichting op, regelde een stuk grond,
kocht maiszaden en kunstmest en hielp boeren de maïs te
planten. Het doel was om mensen in Malawi advies te
geven en nieuwe ideeën op te doen hoe kun je maximaal
rendement uit je compost halen, hoe ziet een goede
verhouding voor compost eruit. Dit werd de aanleiding om
een nieuw    landbouwmethode in te voeren het project
Food For Live (FFL). De nieuwe methode werkt! Vandaag
de dag zijn zo’n 7000 boeren bij het project betrokken en
wordt de totale opbrengst per jaar geschat op 5000 ton
maïs (in 2024 was de oogst lager). Een groot deel van de
boeren werkt momenteel zelfstandig op de door FFL
aangeleerde methode. De deelnemende boeren
beschikken samen over ruim 700 hectare aan maïsvelden.
Voor 2027 streven zij naar oogstopbrengsten die
voldoende zijn om 1 miljoen mensen in Malawi dagelijks
van eten te voorzien. Ze zijn met de hulp van Bob Teerling
dus op de juiste weg, met de opbrengst van de collecte



kunnen we hen helpen om het doel voor 2027 te
realiseren, doet u mee?

Wake voor gerechtigheid en vrede

In de huidige roerige tijd, met een wereldgebeuren dat
vaak veel emoties oproept, is er in Open Hof iedere vrijdag
van 17.00-17.20 uur een Wake voor gerechtigheid en
vrede. Er wordt extra ruimte gegeven aan de behoefte om
onze zorgen, vragen en emoties voor te leggen aan God, in
Zijn huis. Er is een korte liturgie en gelegenheid om een
kaarsje aan te steken, een wens of gebed uit te spreken of
gewoon stil te zijn. Er is ruimte genoeg voor iedereen die
wil komen, dus wees welkom. 

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks
overmaken, 

t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72
o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk

Joke Bijsterveld, medewerkster van Samen 010, realiseert
met 3 collega’s het project: Zin in het leven. Zij bezoeken
diverse wijken in Rotterdam en Capelle a/d IJssel en
houden daar gesprekken met leeftijdsgenoten, over de zin
in het leven. 24 september was zij aanwezig in de
Ontmoetingskerk bij onze wijkactiviteit. Het gesprek deze



middag ging over: Humor. 

Afgelopen woensdag heeft Jan v.d. Ent weer een
geweldige presentatie gehouden met beeld en geluid, over
zijn 3 maanden lange fietstocht door Canada. 



De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:

Woensdag 22 oktober     12.30-16.00 u Kerstkaarten maken

Woensdag 12 november 13.30-16.00 u Film-middag

Woensdag 26 november 12.30-16.00 u een presentatie

Woensdag 17 december   12.30-16.00 u Kerstviering 

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch
06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com 

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025
 
 

 

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com
https://www.bijbelgenootschap.nl/app/uploads/2024/11/Bijbelleesrooster-2025_LR-1.pdf


Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting 

Nr. 15 deadline kopij: 30 oktober, verschijnt 1 november
Nr. 16 deadline kopij: 20 november, verschijnt 22 november
Nr 17 deadline koij: 11 december, verschijnt 13 december 
 

 

Colofon

Ds. J. Amesz Telefoon: 06-391 39 391 E-mail: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw, Ben Websterstraat 1, Telefoon: 010-421 52 87

Zaalhuur, J. Berghout, telefoon: 06-114 12 722

Scribaat,
Telefoon: 06-470 97 635, E-mail:info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, Telefoon: 06-224 32 707,
E-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl
___________________________________________________________________

Overige:

Coördinatie autodienst:
A. Gille, Telefoon: 06-360 90 417

Kerkblad Ontmoeting:
E-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com
__________________________________________________

Giften: Algemene Kerkelijke giften
NL13 RABO 0133 5866 69
t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam - Noordrand
met vermelding gift of gift NN

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp - Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89
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