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5 april 2025

 
De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 26 april.
U kunt tot en met donderdag 24 april kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in
2025 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   

mailto:kerkbladontmoeting@gmail.com?subject=Kopij%20Ontmoeting
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp


 
Diensten in de Vijf Havens
Zondag 13 april: Ds. E.A. van Halsema 
VRIJDAG 18 april: Ds. E.A. van Halsema - Goede vrijdag
Zondag 27 april: Pastor M. v.d. Put - woord- en communieviering

 

Palmpasen

 



Als Jezus Jeruzalem binnengaat trekken de mensen hun mantels uit.
Zij trekken uw mantels uit en geven zich bloot. Kleding is als een
verhaal. Het vertelt het verhaal wie je bent. Met je kleding die je
draagt laat je iets van jezelf zien, de mens die je bent of de mens
die je zou willen zijn. Hier leggen de mensen een deel van zichzelf
af. Waarmee ze bekleed waren, wat hen beschermde, wie ze waren,
ze geven het weg. Het is een teken van overgave. Hier ben ik,
onbeschermd, zeg me wat ik doen moet, laat me van u een nieuwe
identiteit ontvangen. Ik sta in uw dienst. De mensen leggen
hun mantels ook op de grond en de ezel zal er overheen lopen. Dat
heeft iets van ‘loop maar over me heen, vertreed me, vertrap me, ik
heb alles voor u over, ik zal alles voor u doen. U bent zo groot, zelfs
de hoeven van uw ezel mogen de grond niet raken, mogen niet
bevuild raken met de aarde.’ De mensen lopen ook het veld in en
hakken daar takken met bladeren af. Net als hun mantels leggen ze
die takken op de weg. ‘Niet alleen ikzelf ben van u, heel dit land
is van u, heel de schepping is van u’.

Het is verbijsterend, maar het lastige is: ons geloof heeft iets van
die overgave. Geloven is een vorm van vertrouwen en het heeft
daarmee ook iets van overgave. Ik geef mij over aan God. Ik kan in
mijn eigen leven ook niet alles overzien en dus zeg ik tegen God: op
U stel ik mijn vertrouwen. Als de profeet Jesaja voor het eerst de
stem van God hoort zegt Jesaja haastig: “Hier ben ik, stuur mij,
neem mij in uw dienst”. Geloven heeft iets van je hele leven, van
hart en ziel, van zonder reserve. Geloven is niet iets van
‘Jongens, het is vijf uur ik ga naar huis’, geloven is oneindig, het
omvat je hele leven. Het gaat over de eerste, de laatste en de
uiterste zaken van je leven. Maar hoever gaat die overgave dan? 



Jezus vraagt onze overgave. Maar niet omdat wij zo klein en
minderwaardig zouden zijn en daarom een werktuig voor iets groters
moeten zijn. Hij denkt juist heel hoog over ons. Wij zijn zelf zijn
doel. De mensen langs de route vinden dat Jezus zo kostbaar is dat
hij zelfs niet op de grond mag lopen. Ze laten nog liever zichzelf
vertrappen. Maar Jezus wil dat helemaal niet. Hij treedt niet op ons
met zijn voeten, maar zal straks vlak voor zijn dood de voeten van
zijn leerlingen wassen. Hij schaamt zich niet voor het stof van
de aarde. Hij schaamt zich ook niet om zelf klein te zijn. De mensen
denken dat zij klein moeten zijn, en zich moeten laten vertrappen
op de aarde en dat Jezus dan heel groot kan worden. 

Ik denk dat de mensen langs de kant van de weg gedacht hebben:
hier komt iemand met zijn manschappen de stad binnentrekken. Het
begin van een militaire coup en wij doen met hem mee. Maar Jezus
vraagt niet die overgave. Hij vraagt een veel moeilijkere overgave,
een overgave om je leven vorm te geven, om je hart vorm te geven.
Om je leven te laten doordringen van hem.

Van zijn woorden, van zijn leven, van zijn hemel. Daar gaat de echte
strijd over. De weg die Jezus gaat is er om ons te bemoedigen.
Daarom vieren wij Pasen. Vanuit het altijd betwijfelde geloof dat het
waard is om de weg van het leven te gaan. Dat zijn volgehouden
liefde voor mensen en de wereld, toekomst belooft. Dat geloof is
soms zo ver weg, als je kijkt wat er in de wereld vandaag gebeurt.
Dat vertrouwen wordt telkens op de proef gesteld, met elke
tegenslag die zich in je eigen leven voordoet. En toch, Pasen
vieren we omdat er in ons dat onuitroeibare vermoeden is gezaaid,
dat dit de weg ten leven is.
Jils Amesz

 

 

Bedankt!

 

Wij ontvingen op zondag 30 maart een
mooi boeket ter gelegenheid van ons 40-
jarig huwelijksjubileum met een groet van
de gemeente waarvoor onze hartelijk dank!

Lieve groet,
Jan en José Berghout

 

 



 

Groot-huisbezoek-ontmoetingen

 
 

Groot-huisbezoek-ontmoetingen in de
Ontmoetingskerk. Ontmoetingen en
gesprekken met gemeenteleden in de
huiskamer van de Ontmoetingskerk.
In een informele sfeer ontmoeten we
elkaar. Je zou het daarom ook wel
‘huiskamergesprek’ kunnen noemen.
We gaan met elkaar in gesprek en

delen met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze
ervaringen en ons geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend
werkt en iets kan toevoegen aan de band die mensen met
elkaar hebben. Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke
elementen van gemeente-zijn: ontmoeting, bezinning en
kerk. 

Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen,
tussen leden van de Ontmoetingskerk. Maar het doelt ook op
de ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als u in het
gesprek met de ander iets van de Ander (met een hoofdletter)
mag ontdekken.

Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we in een
groothuisbezoek verder willen komen dan een gesprek over
koetjes en kalfjes. In een groothuisbezoek gaat het om het
samen nadenken over vragen die te maken hebben met
zingeving.

Ook kerk en pastoraat is een element uit het groothuisbezoek.
U bent bij elkaar als leden van één gemeente en wilt naar
elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor
elkaar en heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te
gaan over zaken die er werkelijk toe doen.

Via het papieren of digitale Ontmoeting ontvangt u een
uitnodiging voor de groothuisbezoek-ontmoetingen. U kunt
zelf een moment kiezen en u opgeven via verschillende
kanalen. Doen!

We zien elkaar!

Groet 

Jils

 

 



Uitnodiging!

 
 

Ze zijn er weer de groothuisbezoeken in de Ontmoetingskerk

Op 1 van de 4 Groot HuisBezoek-Ontmoetingen bent u van
harte welkom in de huiskamer van de Ontmoetingskerk!

Het gespreksonderwerp is “In vertrouwen naar de
toekomst!”.

Doel van de groothuisbezoek is – zoals de naam al zegt –
elkaar weer te ontmoeten. Daar zal ruim de gelegenheid voor
zijn.

En ook willen wij met u in gesprek gaan over onze
Ontmoetingskerk.

Wij hopen op boeiende gesprekken!
Met een vriendelijke groet,

ds Jils Amesz

 

 

Diaconale Informatie
__________________________________________________________

 

 

Datums om in de agenda te zetten

Woensdag 30 april 18.00 uur: Samen Eten 
 

20 april: inleveren Spaardoosjes- 40 dagentijd
U kunt nog even doorsparen voor de projecten van Kerk in
Actie zoals: - China – Nederland – Moldavië – Colombia –
Golfstaten.



Paasochtend 20 april kunnen de
spaardoosjes worden ingeleverd,
mocht dat niet lukken kan het ook op
een ander moment in de stille week of
de week na Pasen.

Geen Paasontbijt op 20 april

Dit jaar is ervoor gekozen om
voorafgaand aan de paasochtend
dienst geen paasontbijt te serveren.

Dit vanwege de vele activiteiten voorafgaand aan Pasen, maar
ook omdat die ochtend er een groot aantal vrijwilligers
meezingen in het gelegenheidskoor dat die ochtend zijn
medewerking verleent aan de dienst. Wel wordt er flink
uitgepakt met lekkernijen bij de koffie/ thee die ochtend.

 

Achtergrond bij de collecte van:

Zondag 13 april - ICAD 

ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten) is
ontstaan in 1951 vanuit een initiatief van twee Rotterdamse
predikanten, om mensen met een verstandelijke beperking in
contact te brengen met de Bijbel op een wijze die hen
aanspreekt. Later is dit aangevuld met aangepaste en
gecombineerde kerkdiensten, die ongeveer 9 x per jaar
worden gehouden, wisselend in zeven kerken in Rotterdam,
Capelle a/d IJssel en Barendrecht, zo ook in onze
Ontmoetingskerk. Een andere activiteit van de ICAD is het
houden van Bijbelclubs op diverse locaties op een avond in de
week. Deze avonden bestaan grotendeels uit zingen, vertellen
van verhalen en onderlinge ontmoeting, ondersteund door
een groot aantal vrijwilligers. Bij de Ontmoetingskerk staat de
ICAD-dienst sinds enkele jaren vast ingeroosterd. De
deelnemers aan de gesprekskring o.l.v. Jils Amesz en Marieke
Stapelkamp bereiden de ICAD-dienst samen voor, ook zijn de
deelnemers graag geziene gasten bij andere activiteiten in de
Ontmoetingskerk. De collecte deze zondag is dan ook bestemd
ter ondersteuning van het werk van stichting ICAD.

Zondag 20 april 1e Paasdag – Noodhulp Oekraïne

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en
nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog
in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel
inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en
slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale
hulpcentra bieden kwetsbare families onderdak, delen
voedsel- en zadenpakketten en medicijnen uit aan iedereen
die het nodig heeft en bieden hulp bij het verwerken van
trauma’s. Wat betekent dit project voor Zlata, 11 jaar: “Toen



de oorlog begon vlogen de vliegtuigen boven ons huis en
hoorden we veel schoten. De soldaten waren dichtbij en
daarom moesten we vluchten. Nu wonen we tijdelijk in een
ander huis, verder bij de frontlinie vandaan. Ik voel me hier
thuis. We hebben een tuin, een schommel en er zijn kassen en
huisdieren. Ik help mijn vader en moeder om het land te
bewerken. We kregen een zadenpakket van de kerk. Daarmee
kunnen we genoeg groenten en aardappels verbouwen voor
de komende tijd. Ik heb maar één grote droom: terug naar
mijn oude huis en nooit meer bang hoeven zijn.”

 

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks
overmaken, 

t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72
o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk

 

De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk.

Afgelopen woensdagmiddag 26 maart hebben we na de lunch
weer een fantastische schilderworkshop gekregen van Otto
Buitendijk. Dit keer belichte hij de grondleggers van het
pointillisme, Paul Signac en Georges Seurat. Georges Seurat is
bekend geworden met het schilderij d’été à la Grande Jatte.
Een langwerping eiland in de Seine, in het noordwesten van
Parijs. Met voorbeeldjes kan Otto deelnemers
enthousiasmeren om zelf een de slag te gaan, waarna men
verstelt staat van hun eigen kunnen. Geweldig!! Met dank aan
Otto Buitendijk.



De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:

Woensdag 9 april      12.30-16.00 u (Lunch) Paasviering 

Woensdag 14 mei      13.00-16.00 u Filmmiddag

                                                                                

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-
22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

 

Namens. Marion, Gonny, Sonja en Marijke

 

Marktconcert met bijzondere geladenheid

 

Op het Marktconcert van woensdagmorgen 9 april in Open Hof,
Hesseplaats 441, Ommoord speelt de violiste Godelieve van Zijl uit
Capelle aan den IJssel. Samen met Willem Blonk op orgel brengt zij
onder andere de variaties van Euwe de Jong op ‘Ich wandre durch
Theresienstadt’ ten gehore. Dit lied werd geschreven in het
gelijknamige concentratiekamp. Het indrukwekkende, maar door de
melodie ook toegankelijke werk is nu, kort voor Pasen, voor het eerst
in Open Hof te horen.
Verder op het programma: muziek van Josef Rheinberger, Lili
Boulanger, Olivier Messiaen en Maria Theresia von Paradis.
Dit Marktconcert begint om 11.00 uur en duurt ca. 40 minuten. De

mailto:diakonie.pkn.7kamp@gmail.com


entree is vrij, met
een collecte na afloop. Dat kan
dankzij de steun van Cultuur
Concreet.

 

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting eerste helft 2024

Nr. 6 deadline kopij: 24 april, verschijnt 26 april
Nr. 7 deadline kopij: 15 mei, verschijnt 17 mei
Nr. 8 deadline kopij: 5 juni, verschijnt 7 juni
Nr. 9 deadline kopij: 26 juni, verschijnt 28 juni
 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/app/uploads/2024/11/Bijbelleesrooster-2025_LR-1.pdf
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