
Digitale Ontmoeting, jaargang 9, nummer 2
24 januari 2026

 
De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 14 februari.
U kunt tot en met donderdag 12 februari kopij (het liefst in WORD) mailen naar
kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2026
zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.   
 

Diensten in de Vijf Havens
Zondag 8 februari: Ds. A. Zeeman, Heilig Avondmaal
Aanvang 10:30u
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Woestijn

“En meteen drijft de Geest hem uit,
de woestijn in”, Marcus 1: 12

Vandaag de dag – zo vertellen ons
wetenschappers – zoeken veel mensen
opnieuw naar het geloof. Ondanks dat al
het vanzelfsprekende in het dagelijkse
leven is weggevallen – en God bijna
anoniem is geworden – is de hunkering,
het verlangen gebleven. Naar Hem, naar
een ontmoeting. Echter de wachtende
mens vraagt zich – in zijn gepeins - af hoe wordt die ontmoeting
gevonden?

Eerder heb je het gevoel te leven in een woestijn. Een dor en leeg land.
Er groeien geen bomen. Je komt er niemand tegen. Er zijn geen bronnen
om uit te drinken. Je kunt er niet leven. Ook in de kerk overkomt dat
gevoel je wel eens. Een gevoel van ontheemd zijn. Je zoekt er je “thuis”,
maar je raakt niet geïnspireerd. Misschien zijn de woorden betekenisloos
geworden?

Aan een grondige analyse van de situatie van het dagelijkse hectische
leven waag ik me niet. Er komt zoveel op ons af en er wordt zo vaak een
beroep op ons gedaan. En daarnaast kent het leven vaak teleurstelling en
ontmoediging. Je probeert een vluchtweg te vinden en je komt echter niet
meer tot rust. Te midden van je eigen hectische leven raak je uitgeput en
dool je rond in de woestijn. Dat beeld is niet overdreven.

Als wachtende vraag je je af, waar ben ik vandaan gekomen en waar zit
ik nu? Misschien is de belangrijkste ontdekking in je gepeins wel dat je
ophoudt met vluchten. Je kunt wegvluchten in activisme, in cynisme, in
comfortabel aan de kant gaan staan - ‘ze zoeken het maar uit’. Maar dat
zijn allemaal vluchtwegen. Je raakt op deze manier jezelf ook kwijt.

Het woord woestijn heeft in de bijbel een dubbele betekenis. Enerzijds –
is de woestijn de plaats van verlatenheid en levensgevaarlijke uitputting.
En anderzijds - wordt ons verteld - is de woestijn juist de plek waar God
zich laat vinden. Mozes heeft dat ervaren. En Elia, Johannes de Doper en
ook Jezus.

Jezus zoekt de leegheid van stille plaatsen zelfs op. Hij zoekt geregeld
afzondering en stilte. Hij raadt dat ook zijn leerlingen aan: ga in je
binnenkamer en sluit de deur. Precies waar je vaak tegen op ziet, omdat
je dan in je eigen woestenij terecht komen, precies dat adviseert Hij je.
Want Hij weet van meer dan de verlatenheid. Hij weet van de ontmoeting
in de stilte. Terwijl je zelf bang voor afwezigheid – de leegheid - bent. Hij
verwijst naar de Aanwezigheid. De woestijn als de plek van wachten.
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Jils Amesz

 

 

Afscheid als predikant met een bijzondere opdracht op
1 februari vanwege emeritaat

 

Op zondag 1 februari hoop ik bij jullie in de Ontmoetingskerk van
Zevenkamp voor te gaan.
Het gaat dan over de zaligsprekingen uit Matteüs 5, die beginnen met
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van
de hemel’. Dat is een andere toon dan die van onze wereld, waarin
mensen die nederig, zwak en arm zijn er minder bij lijken te horen.

Aan het eind van de viering zal ds Jils Amesz mij toespreken volgens de
‘orde voor het afscheid van een dienaar des Woords’. Dit loopt uit in een
dankgebed, waarna de zegen wordt uitgesproken.

In september 2025 heb ik een stukje voor ‘De Ontmoeting’ geschreven
waarin ik deelde dat ik afscheid van De Vijf Havens en De Varenoord zou
nemen. Ik kon eerder stoppen met werken, omdat ik (vakantie)uren over
had. Op 4 februari hoop ik 67 te worden en ga ik officieel met pensioen,
als predikant ga je dan met ‘emeritaat’.

Bij het moment van afscheid op 16 september in De Vijf Havens zelf
waren verscheidene mensen uit de Ontmoetingskerk aanwezig. Dat deed
me goed. Jullie hebben me in al die jaren gedragen in mijn werk. Er was
lange tijd een begeleidingscommissie die met me opliep. De afvaardiging
vanuit de kerkenraad op de zondagen deed vaak mee met het ophalen en
terugbrengen van bewoners. Regelmatig was er op allerlei manieren
contact.. .

Op 1 maart 2004 begon ik als geestelijk verzorger in De Vijf Havens. In
april 2005 ging ik voor het eerst voor in de Ontmoetingskerk. Toen ik na
mijn vertrek uit Bleiswijk in 2011 geen gemeentepredikant meer was
werd ik verbonden als predikant met een bijzondere opdracht aan de
Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Er kwam in die tijd meer ruimte in mijn
agenda om jaarlijks bij jullie voor te gaan, vaak twee keer per jaar. We
hopen elkaar op 1 februari weer te treffen. Ook daarna staan er afspraken
met mij, als emeritus.

 
Ds Rianne van Halsema
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                                           Met ds Alette Zeeman, geestelijk verzorger in De Vijf

Havens sinds 1 oktober 2025.

 

 

Bep Kalkman-Spilt
 

Op mijn veertigste verjaardag belde mevrouw Kalkman. Voordat ik een
vraag kon stellen, zei Bep, ‘ik ben lid van de beroepingscommissie van de
Samen-op-Weg wijkgemeente Ontmoetingskerk in Zevenkamp-
Rotterdam’. “Ja” antwoordde ik. En direct kondigde zij aan
dat de beroepingscommissie mij heeft voorgedragen als de nieuwe
predikant in de Ontmoetingskerk. Alleen de goedkeuring van de
Algemene Kerkenraad ‘Hillegersberg’ was nog nodig. Na de goedkeuring
zou ze weer contact opnemen.
Enkele weken na het telefoongesprek kwam ze samen met de voorzitter
van de commissie de beroepingsbrief brengen in de pastorie in
Slikkerveer.

Sinds dat moment leerde ik Bep en haar man Jaap kennen. In de
Ontmoetingskerk was zij een zeer actief gemeentelid. Zij was diaken en
sloeg geen vergadering over. Zij organiseerde activiteiten voor kerk
vervulde zij de taak van voortrekker. Een keer in het jaar verzamelde zij
een groep gemeenteleden en bewoners van de huizen uit de wijk bij
elkaar voor het busreisje naar onbekende plekken in het land. Elke reis
werd afgesloten met een quiz waar kleine prijsjes mee waren te winnen.
In het huis ‘Aarhof’ - waar zij en Jaap een lange tijd hebben gewoond -
organiseerde zij met een groep vrijwilligers de ‘weeksluiting’.

En één keer in de maand was er de gesprekskring vanuit de kerk. En dan
luisterde zij en deed mee in het gesprek. Nadat zij - na het overlijden van
haar man - verhuisd was naar Ommoord kwam zij nog regelmatig na de
gesprekskring in de ‘Aarhof’. De kring was kleiner geworden maar voor
haar belangrijk. Helaas ook deze kring stopte er mee.

De laatste jaren bezocht zij nog regelmatig de kerkdiensten en de
woensdagmiddag- bijeenkomsten en soms het ‘samen-eten’ in ‘haar
kerk’. Na afloop van de bijeenkomsten bracht ik haar vaak weer thuis. In
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de auto-gesprekjes klonk uit haar woorden altijd een bewonderende
verwondering dat anderen dit alles organiseerden. Dat maakte haar blij!

Wij wensen haar grote familie in de komende tijd Zijn nabij als steun en
troost.

Jils Amesz

 

 

Diaconale informatie

Terugblik Kerst Sing-In
Op jl. vrijdagavond 19 december beleefden we met een Kerst Sing In, een
winterse ontmoeting in onze mooie tuin. Gelukkig hielp deze keer het
weer ons een handje zodat we veelal buiten konden zijn bij het zingen
van allerlei kerstliedjes, met hulp van een groot scherm en karaoke. Deze
avond is tot stand gekomen in samenwerking met andere huurders van
onze kerk. Niet alleen werd er gezongen en genoten van de glühwein,
warme chocolademelk en diverse versnaperingen, maar ook van een
dansworkshop onder leiding van een dame die hiervoor uit Engeland was
overgekomen. Het dansen vond plaats in de “speelzaal” en er werd door
een groot aantal mensen aan deelgenomen. Al met al een hele mooie,
gezellige avond.
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Achtergrond bij de collecte van
 
Zondag 1 februari Noodhulp voor vluchtelingen in Soedan
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp.
Volgens de VN de grootste ter wereld. Honderdduizenden mensen zijn
sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen knokken iedere dag om
te overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen
land: wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan keert daarnaartoe terug en
4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale
kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen.
Velen van hen bereiken buurland Zuid-Soedan uitgeput en hongerig.
Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp
in de vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen
toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Waar nog geen
waterputten zijn, brengen vrachtauto’s water dat men opslaat in
waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder.
Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen te wassen. Ook
krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Kerk in
Actie steunt via het programma Noodhulp het noodhulpwerk van
organisaties in Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter wereld. Zondag
gaan de collectezakken rond of u kunt uw gift overmaken naar: NL58
RAB0 0311 8261 72 t.n.v. Wijkdiaconie Rotterdam-Zevenkamp o.v.v.
Noodhulp Soedan. Hartelijk dank voor uw gift. 
 
Zondag 8 februari Vluchtelingenopvang Ommoord/ Zevenkamp
Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van
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Vluchtelingenopvang Ommoord/Zevenkamp. Vluchtelingen die een status
hebben en wonen in de wijken Ommoord, Zevenkamp en het Lage Land.
Elke woensdag is er spreekuur in Open Hof van 10.00-12.00 uur. 15
vrijwilligers zijn betrokken bij het werk van VOZ. 6 vrijwilligers
bemensen het spreekuur, waaronder voormalige bezoekers van het
spreekuur die nu helpen tolken in de Arabisch taal.  4 Vrijwilligers geven
taalsteun en 4 vrijwilligers doen verschillende taken zoals zwangere
vrouwen ondersteunen bij bezoeken aan verloskundige of
ziekenhuisbezoek en het op orde brengen van de babykamer. VOZ is in
2025 geweest bij huishoudens uit voornamelijk: Eritrea, Syrië en
Oekraïne. Extra activiteiten waren de Bijbelverhalen bij de Oekraïense
opvang in Ommoord en financiële bijdrage aan zwemlessen voor
volwassenen, omdat voor deze doelgroep geen subsidie bestaat zoals
voor kinderen/jongeren. VOZ werkt samen met: de Gemeente, het
Wijkteam, Leger des Heils, huisartsen, diaconieën, Vluchtelingenwerk,
Open Hof en de Ontmoetingskerk. Namens coördinator Paul Bergmans,
dank voor uw gift. Ook deze zondag gaan de collectezakken rond of u
kunt uw gift overmaken naar: NL58RABO0311826172 t.n.v. Wijkdiaconie
Rotterdam-Zevenkamp o.v.v. VOZ.
 
Bloemenbusje
Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken,
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v.
bloemenbusje is het meest duidelijk
 

 

 

De Regenboog/PCOB activiteiten in de
Ontmoetingskerk

Wat een pech bij het begin van de wijkactiviteiten in het
nieuwe jaar.
De wijkactiviteit van 14 januari hebben we i.v.m. de
weersomstandigheden moeten annuleren omdat het bizar veel
gesneeuwd had de week ervoor. Maar ja, in Nederland weet je het nooit
en ja hoor, toen begon het die week te dooien; heel jammer voor onze
trouwe deelnemers.
Woensdag 28 januari starten we met een mooi reisverhaal door Jan v.d.
Ent en op 11 februari vindt de BINGO plaats die op 14 januari niet door
kon gaan. Ook dit jaar gaan we weer mooie middagen met elkaar
beleven!

De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:

Woensdag 28 januari – 12.30-16.00 uur Weser-Werra Frankrijk,
                                                             Jan v.d. Ent

Woensdag   11 februari – 13.30-16.00 uur BINGO
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Deelname is gratis, wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707
of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

 

 

 

Bedankt

 

Op zondag 11 januari ontving ik de bloemen uit de kerk, een prachtig
boeket waar ik heel blij mee ben.
Hartelijk dank daarvoor, een welgemeende groet voor iedereen en alsnog
de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Cock Verver

 

Hartelijk dank aan allen die mij een
kerstgroet gestuurd of gebracht hebben.

Met vriendelijke groet,

Nel Limburg

 

Onlangs mochten wij bloemen van de Ontmoetingskerk ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor.

Otto en Marion

 

 

Preek van de Leek

 

In het jubileumjaar waarin de Grote Kerk Overschie 125 jaar bestaat,
organiseren we bijzondere ontmoetingen. Op zondag, 25 januari vindt de
tweede jubileumactiiteit plaats: "de Preek van Leek", dit keer verzorgd
door Wim Pijbes.

Wim Pijbes is een toonaangevend cultuurbestuurder en kunsthistoricus.
Hij was onder andere directeur an de Kunsthal en het Rijksmuseum in
Amsterdam en is nu directeur van de Rotterdamse stichting Droom en
Daad. Hij staat bekend om zijn scherpe blik op de betekenis van kunst,
erfgoed en samenleving. Wat inspireert hem? Wat geeft richting, hoop of
houvast - buiten de traditionele kansel om?
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Thema: goed nieuws!

Programma

11.30 Ontvangst en koffie
11.50 Opening en introductie
Muziek
12.00-12.20 Preek van de Leek - Wim Pijbes
Muziek
12.25-12.45 Gesprek
Aansluitend: borrel en ontmoeting

Kom luisteren, laat je inspireren en ga in gesprek.
Iedereen is welkom!
 
 

 

    Benefietconcert Hillegondakerk 30 januari
 

Op vrijdag 30 januari wordt er in de Hillegondakerk, Kerkdreef 2 te
Rotterdam-Hillegersberg, een benefietconcert gegeven voor de Stichting
Als Kanker Je Raakt.Medewerkers aan dit concert zijn ‘The
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Martin Mans Formation’ o.l.v. Martin Mans, Interkerkelijk gemengd koor
‘River Voices’ uit Krimpen aan den IJssel o.l.v. Everhard Zwart, sopraan
Marjolein Kolkert en hoboïst Theo-Hans Kuijvenhoven.
Aanvang 20.00 uur.

Deze stichting organiseert jaarlijks door het hele land ontmoetingsdagen
voor mensen en hun familieleden die geconfronteerd worden met kanker.
Zij bieden een luisterend oor en brengen mensen die
hetzelfde meemaken met elkaar of met deskundigen in contact. Om deze
ontmoetingsdagen financieel mogelijk te maken, organiseren zij
benefietconcerten. De koren en medewerkers werken belangeloos mee.
Everhard Zwart en Martin Mans zullen, naast dirigeren, ook het orgel en
de piano bespelen.
De kaartverkoop voor dit benefietconcert is inmiddels gestart. Via de
website van de stichting zijn kaarten voor slechts € 10,00 te reserveren
(www.alskankerjeraakt.nl/webshop) Kinderen t/m 12 jaar mogen
gratis het concert bezoeken.
Er is nu ook al kaartverkoop mogelijk via de koster van de Hillegondakerk
en voor aanvang van het concert aan de kerk. Om 19.30 uur gaan de
deuren open. Na afloop van het concert is iedereen welkom om, tijdens
een drankje, met elkaar na te praten.
 

 

Vandaag lezen wij...

 

Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2026
 
 

 

Stop de persen!

 

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting 1e helft 2026

Nr. 3 deadline kopij: 12 februari, verschijnt 14 februari
Nr. 4 deadline kopij: 5 maart, verschijnt 7 maart 
Nr. 5 deadline kopij: 26 maart, verschijnt 28 maart
Nr. 6 deadline kopij: 16 april, verschijnt 18 april
Nr. 7 deadline kopij: 7 mei, verschijnt 9 mei
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Nr. 8 deadline kopij: 28 mei, verschijnt 30 mei
Nr. 9 deadline kopij: 18 juni, verschijnt 20 juni
 

 

Colofon

Ds. J. Amesz Telefoon: 06-391393391 E-mail: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw, Ben Websterstraat 1, Telefoon: 010-421 52 87

Zaalhuur, J. Berghout, telefoon: 06-114 12 722

Scribaat,
Telefoon: 06-470 97 635, E-mail:info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, Telefoon: 06-224 32 707,
E-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl
___________________________________________________________________

Overige:

Coördinatie autodienst:
A. Gille, Telefoon: 06-360 90 417

Kerkblad Ontmoeting:
E-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com
__________________________________________________

Giften: Algemene Kerkelijke giften
NL13 RABO 0133 5866 69
t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam - Noordrand
met vermelding gift of gift NN

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp - Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89
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